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Aan de start troffen we elkaar: Elsbeth, 

Margreet, Wim en Nellie, Emile en Louise. Nico 

haakte wat later aan. 
 

 
Het mooie mannetje Middelste Zaagbek 
 

Al snel na het betreden op de pier ontdekten we 

de eerste Middelste Zaagbek; een mooi 

mannetje. De oostenwind begon ondertussen 

langzaam aan te trekken. En met een 

temperatuur van 0O C waren het ‘bijzondere 

weersomstandigheden’.  

Gaandeweg op de pier namen we o.a. waar: 

Steenloper, volwassen Drieteenmeeuw, Rosse 

Grutto, Drieteenstrandlopers, diverse Paarse 

Strandlopers, Bonte Strandloper, 

Kuisaalscholvers, Futen in winterkleed, 

Scholekster en Oeverpieper. 
 

 
Steenloper op de blokken van de zuidpier 
 

Met een ferme ‘frisse’ wind in de rug wandelden 

we naar de punt, waar we in de luwte van het 

vuurtorengebouw van een vroege lunch konden 

genieten. Bij de punt zwommen heel wat Futen, 

weer allemaal in winterkleed. Steenlopers 

kwamen hier tot een meter naar ons toe om 

onze stukjes brood op te pikken. Ook enkele 

Zilvermeeuwen verschalkten enkele stukken 

brood. 
 

 
De Zilvermeeuw pikte graag een graantje mee . . .  

 
Een topwaarneming van een Topper 

 

De wandeling terug, met windkracht 4 

tegenwind van 0O C, was een ‘licht Siberische 

ervaring’. We ontdekten een 1e winter mannetje 

Topper, die aan de luwe zuidkant van de pier 

ronddobberde. Alweer een mooie waarneming 

die je niet iedere dag kan verwachten! 

 

Wij gunden onszelf nogmaals een poging om  

Sneeuwgorzen te ontdekken, die hier soms bij 

de duinrand te vinden zijn. Op de heenweg naar 

de pier hadden we tevergeefs naar ze gezocht. 
 

 
Paartje Sneeuwgorzen in winterkleed 
 

Nu ontdekten we ze wel! Een paartje was aan 

het foerageren.  

We konden er minutenlang van genieten. Het 

spektakel vormde eigenlijk een van de 

hoogtepunten van de excursie. Wim nam 

diverse mooie foto’s. 

Hierna besloten we even op te warmen en uit te 

rusten in een van strandtenten van IJmuiden 

aan Zee. Bij het rustige Kennemermeer 

ontdekten we o.a. Waterral (enkele keren met  

 

 
 

roep), Tafeleend en Wintertaling, Dodaars, 

Winterkoning, Wilde Eend en Krakeend. 

 
Bedankt voor jullie deelname! Wij kunnen samen 

terugkijken op een ‘frisse’ en gezellige natuur- en 
vogelexcursie op en rond een winterse Zuidpier van 

IJmuiden.                         Blijf genieten! 
 
 
 
 

 
 

 


