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Rond 11:00 uur troffen wij elkaar op de parkeerplaats van NS-station Oldenzaal. Kort daarop vertrokken de 

vier carpoolauto’s naar ons hotel bij Cuxhaven. Onderweg werd ergens door één van de auto’s een Rode 

Wouw gezien. Na aankomst in ons gemoedelijke hotel zijn we te voet naar de Cuxhavener Küstenheide 

gegaan, een officieel Naturschutzgebiet. Door het bos er naar toe hoorden we o.m. een Goudvink. Met zijn 

bescheiden roep probeerde hij de aandacht te trekken. Dat lukte aardig, al hebben we de vogel helaas niet 

door de kijker kunnen bewonderen. Op de heide en in het bos troffen we baltsende Boompiepers, zingende 

Geelgorzen, Paapjes, ’n Glanskop, Boomkruiper, Zwartkop, Roodborsttapuit, diverse Buizerden, Grote 

Bonte Specht en in de heidepoel diverse kwakende kikkers. De avondmaaltijd ging er goed in; we hadden 

immers heel wat kilometers achter de rug . . .  
 

 
Helgoland (foto: internet) 

 

Na een goede nachtrust en ‘n nog beter ontbijt+lunchpakket, maakten we het korte ritje naar de kade in Cuxhaven, 

waar de veerboot al lag te wachten. Met de bagagelabels moesten we wel even opletten. Er waren er twee: allebei 

lang en groen, maar met de havenplaatsen in andere volgorde. En daar kwam dan nog een wit bootkaartje bij. 

Voorafgaand aan de kaartjescontrole werd daar een blauw invulformuliertje aan toegevoegd. En je moest niet het gele 

formuliertje invullen, want dat kon óók! Bij de scanpersoon verdween dat blauwe formuliertje dan weer in een wit 

bakje. De parkeerkaartjes waren vervolgens dan rood-oranje, maar gelukkig moesten die in de auto blijven liggen. 

Sommige kleuren kwamen overigens op het eiland weer terug: groen, rood en wit         
 

 

 

 

 

 
Gewaagde Scholekster-vliegformatie van de  Helgoländer Stuntpilote 



 
Grijze Zeehond op het Nordstrand van Düne 

 

De vogelwereld kreeg een vervolg toen we de Duitse Waddeneilanden Nigehörn en Scharhörn achter ons gelaten 

hadden: er vlogen regelmatig kleine groepjes Dwergmeeuwen op volle zee noordoostwaarts: vogels op weg naar hun 

Noord-Europese broedgebieden. Vele waren in volwassen kleed: met donkere ondervleugels. Dichterbij Helgoland 

kwamen de Jan-van-genten in beeld. Vaak langs vliegend en soms als een torpedo de zee induikend. Ook vlogen 

Zeekoeten en soms een Alk langs. Een spannende opmaat . . . 

En wat waren die roltassen en rolkoffertjes een uitkomst! We rolden zó de lift in van het Unterland naar het Oberland. 

Uit de lift was het nog 30 meter naar ons hotel. Niet álle kamers van onze accommodatie hebben zeezicht, maar 

sommigen van ons hadden het getroffen: een weidse zeeblik oostwaarts, naar het bij-eilandje Düne. 

Die eerdere opmaat was voor datgene wat in de middag ging komen: de wandeling op Helgoland, boven langs de 

kliffen naar de zeevogelkolonies. Steeds dichterbij kwamen we. En sommige camera’s maakten al overuren. 

Uiteindelijk stonden of zaten we pal naast de Jan-van-genten. Maar vlak de Drieteenmeeuwen, Zeekoeten en Alken 

niet uit! Indrukwekkend, zo kan je deze ervaring wel omschrijven. En dat gold niet alleen voor de beelden van de 

vogels, maar ook voor de geluiden die ze maakten. Niet onvermeld mag blijven dat de geuren rondom de nesten 

eveneens duidelijk binnen kwamen bij ons. Het was met recht een totaalbelevenis. We zagen aan deze westkant van 

het eiland nog even geen Noordse Stormvogel. Van een voorlichter kregen we te horen dat die dit jaar meer aan de 

noordoostkant van de punt zouden broeden, voorbij Lange Anna. Daar hebben we deze opvallende vogel dan ook 

verschillende keren zien vliegen, langs het klif, in de buurt van zijn nest. 

 

 
Zeekoeten op de rode kliffen van Lummenfelsen, Helgoland 



   
Noordse Stormvogel langs de kliffen scherend 
 

Sommigen van ons kregen lucht van een groot evenement dat zaterdag zou plaatsvinden: de 

wereldberoemde Marathon van Helgoland, wie kent ‘m niet? Op basis van dat gegeven hebben we, in 

onderling overleg, ons voorgenomen bezoek aan Düne verplaatst van de oorspronkelijke vrijdag naar juist 

die zaterdag. Op die manier zouden de lopers geen last van ons hebben        . Op Düne hadden we 

uiteindelijk in alle rust alle tijd om het eiland rond te lopen en na de lunchbreak nog twee ‘wetlands’ in de 

binnenlanden te bezoeken. In en om die natte gebiedjes namen we o.a. fraai waar: Waterhoen, Meerkoet, 

Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Bosrietzanger, Tuinfluiter, Paapje, Braamsluiper en Zwartkop. Tijdens de 

buitenlunch op het terras van het Dünenrestaurant merkten we een bijzondere en kennelijk armlastige gast 

op, die af en toe naar binnen liep en uit een schaaltje wat eten weg nam. Hij zag er overigens wel kleurrijk 

uit: zwart-wit-oranje. We noemden hem dan ook: de bonte piet.  

Van de trek van roofvogels was vandaag niet zo veel te merken. De (zelfde?) Bruine Kiekendief die eerst  
 

 
Vaak gaat het er allemaal rustig en gemoedelijk aan toe in de kolonie, maar af en toe lijkt het wel oorlog . . . 
 

NO overvloog, kwam later weer terugvliegen. Dan was het de dag ervóór, op Helgoland, iets beter gesteld 

met de doortrek: een mooie Visarend vlog strak over, een Boomvalk snelde langs en de twee, wat 

onrustige, Appelvinken konden door sommigen in de vlucht en later in de boom, worden waargenomen. 

Maar op Düne zelf waren vooral de twee soorten zeehonden de blikvangers: de Grijze en de Gewone 



Zeehond konden we bewonderen. Al was er qua rustplaats wel een opvallende scheiding der geesten: aan 

het Nordstrand honderden Grijze en aan de zuidzijde ongeveer 20 Gewone Zeehonden. 

De enkele bont gekleurde kraaien leken wel echte Bonte Kraaien, maar omdat ze niet echt de 

contrasterende kleuren van de ware Bonte Kraai hadden, zal het een tussenvorm zijn geweest. 

Omdat Helgoland zo ruim met kust omgeven is, hebben we diverse steltlopers kunnen waarnemen, o.a.: 

Scholekster, Bontbekplevier, Drieteenstrandloper, Oeverloper, Wulp en Rosse Grutto. 

Al met al hebben we samen, bij elkaar opgeteld, zo’n 88 vogelsoorten waargenomen. Niemand heeft alle 

88 gezien, maar ieder van ons heeft een mooie, eigen selectie kunnen noteren van zelfwaargenomen 

vogels. Op vrijdag konden de liefhebbers om 16:30 van een demonstratie genieten in het vogelringstation 

van de Vogelwarte Helgoland. Diverse deelnemers hebben de voorlichting bijgewoond. Er werd tekst en 

uitleg gegeven over de beroemde vangmethode, met de Helgolander vangkooi.  

Drie avonden hebben we op Helgoland in drie verschillende restaurant gegeten: Zum Seehund, Hanse 

Kogge en het Italiaanse Restaurant Isola Bella. De laatste eetgelegenheid leek de beste variatie te hebben, 

ook gelet op vegetarische kansen en wensen. 

Onze fraaie veerboot vertrok zondag om 16:15 en meerde in Cuxhaven om 18:30 aan. Daarna volgde de 

lange rechte weg met weinig verkeer, huiswaarts. 
 

 
Overvliegende Visarend, met nog een lange weg te gaan naar zijn Noord-Europese broedgebied. 
 

Bedankt voor je deelname aan deze geslaagde en gezellige reis: Meia, Rinie, Marion, Philip, Lies, Gert, 

Anita, Sjoerd, Hennie, Frans, Loes, Marijke, Peter en Hans. En wie weet: tot ziens! 

 

Deelnemer Frans heeft nog een eigen verslag gemaakt van deze reis. Op onze website is dat mooie 

verslag te bekijken: de moeite waard! 

 

Blijf genieten ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Bontbekplevier op het strand van Düne, Helgoland 


